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Groeien in Waarheid 

 

Deze preek sluit aan op mijn drie vorige preken dit jaar. Geen paniek als je deze 

niet gehoord hebt of als je deze niet kunt herinneren. Ik ga je helpen! Ik neem je 

mee. Je zult de boodschap van vandaag zeker kunnen begrijpen. Maar het is 

goed dat je weet dat er vaak samenhang is tussen de preken.  

 

We hebben gesproken over Gods Plan met de wereld. Een geweldig plan. Er is 

een toekomstperspectief waar je naar kunt verlangen.  

 

De wereld zoals wij die kennen, anno 2024, is niet ideaal, niet volmaakt. Er is 

grote schoonheid, we zien de hand van de schepper in de natuur en in alles wat 

leeft. Maar er is ook veel ellende, verdriet, honger, verval…  

 

Wie verlangt er niet naar een betere wereld? Naar een wereld zonder oorlogen, 

zonder honger, zonder tekorten, zonder onrecht. Wie verlangt er niet naar? 

 

Dat is waar we naar op weg zijn! Dat lezen we in: 

 

Openbaring 21 

1Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de 

eerste aarde zijn voorbij, en de zee is er niet meer. 2Toen zag ik de heilige stad, 

het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel neerdalen, bij God vandaan. Ze was als een 

bruid die zich mooi heeft gemaakt voor haar man en hem opwacht. 3Ik hoorde 

een luide stem vanaf de troon, die uitriep: ‘Gods woonplaats is onder de mensen, 

Hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal als hun God bij 

hen zijn. 4Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, 

geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn, want wat er eerst was is voorbij.’ 

Hoe vind je dit toekomstbeeld? Ziet het er goed uit?  

Ik vind het geweldig. Ik verlang ernaar en ik weet dat velen hiernaar verlangen. 

Ook veel mensen die God niet kennen, verlangen hiernaar. Ze zullen dat 

misschien zo niet verwoorden misschien. Maar de meeste mensen verlangen diep 

van binnen naar deze harmonie.  

 

Dat verlangen is de drijfveer voor veel goed werk dat er gebeurt. Mensen die als 

politicus proberen de wereld te verbeteren, of mensen die als zorgverlener 

proberen de wereld leefbaarder te maken, artsen en verpleegkundigen wiens 

passie het is om mensen beter te maken, vrijwilligers in zorginstellingen enz. 

 

Ik denk dat de meeste ouders die een gezin bestieren, voor hun kinderen zo’n 

veilige liefdevolle plaats willen creëren… 

 

Het verlangen naar harmonie en verbinding is ingeschapen. 

Ja, ik weet, soms zijn mensen zo beschadigd, dat van dit verlangen weinig meer 

te zien is… 
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Mensen zijn soms in leugens/illusies gaan geloven… 

 

Leugens over zichzelf. 

Ze denken soms dat ze er niet toe doen, dat ze onbelangrijk zijn, dat niemand 

om ze geeft… 

Hoe pijnlijk is dat. 

 

Mensen zijn soms leugens over God gaan geloven. 

Dat Hij niet om hen geeft. 

Dat Hij boos op hen is. 

Dat Hij een God is van willekeur, die wel van de ene mens houdt en niet van de 

andere… 

Dat Hij onverschillig is, over hoe het met jou of mij gaat. 

 

Mensen zijn soms leugens over andere mensen gaan geloven. 

Dat de ene mens beter is dan de ander… 

Een blanke is beter dan iemand met gekleurde huid.  

Mannen zijn beter dan vrouwen… 

Een Christen is beter dan een Islamiet, een Hindoe, of een Jood 

En van de christenen zijn de pinksterchristenen de allerbeste…  :-) 

 

En in die wereld vol verwarring wordt dan 2000 jaar geleden een kind geboren, 

in een stal in Betlehem… 

God zelf komt naar ons toe om Waarheid te brengen in een wereld vol leugens. 

 

In het leven van Jezus wordt elke leugen die we zojuist genoemd hebben 

ontmaskerd. 

 

Johannes 1 

14Het Woord is mens geworden en heeft in ons midden gewoond, vol van genade 

en waarheid, en wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige 

Zoon van de Vader. 

 

…vol van genade en waarheid… De waarheid van God is Zijn genade. Hij is niet 

wraakzuchtig op zoek naar wie Hij voor eeuwig in de hel kan laten branden… Hij 

heeft in ons midden gewoond, vol van genade en waarheid. 

 

Johannes 8 

30Toen Hij deze dingen zei, kwamen velen tot geloof in Hem. 31En tegen de Joden 

die in Hem geloofden zei Jezus: ‘Wanneer u blijft vasthouden aan wat Ik zeg, 

bent u werkelijk mijn leerlingen. 32U zult de waarheid kennen, en de waarheid zal 

u bevrijden.’ 
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De leugens die we genoemd hebben houden je gevangen, houden je klein, 

zorgen ervoor dat je niet tot je recht komt en dat ook de ander niet tot zijn recht 

komt. 

 

De waarheid zal je bevrijden. Jezus liet een paar belangrijke waarheden zien in 

zijn leven: 

 

- Elk mens is belangrijk, elk mens is geliefd door de Vader…, God wil herstel 

voor elk mens, voor jou! 

 

- God is niet wraakzuchtig, maar God is liefde.  

Het is in zijn diepste wezen verankerd. 

God is geen God van oordeel, maar een God van redding en herstel. (zie 

Joh.3:17) 

 

- Elk mens is geschapen naar ‘Zijn beeld en gelijkenis’. Elk mens mogen we 

met liefde en respect en bewogenheid tegemoet treden. Elk mens in het 

waard om herstel te ontvangen. 

 

Johannes 14 

6Jezus zei: ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader 

komen dan door Mij. 7Als jullie Mij kennen zullen jullie ook mijn Vader kennen, en 

vanaf nu kennen jullie Hem, want jullie hebben Hem zelf gezien.’ 

 

Deze tekst is belangrijk. Waarheid is niet alleen intellectuele kennis. De waarheid 

is een persoon…: ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven. zegt Jezus.  

De waarheid zal u bevrijden (Joh8:32) hebben we gelezen. 

De waarheid is een persoon: Jezus zal u bevrijden!! 

 

Nu kom ik weer even terug op eerdere preken: 

- ‘We zijn kinderen van God’ 

- ‘We zijn leerlingen van Jezus’ 

 

De wetenschap een ‘kind van God’ te zijn is bevrijdend op zichzelf. Die 

ontdekking is cruciaal. We zijn in de allereerste plaats ‘kinderen van God’. Er zit 

zoveel genezing in de wetenschap dat we een vader hebben wiens hart naar ons 

uitgaat. Een vader die van ons houdt. Een vader die klaarstaat om ons in Zijn 

armen te sluiten. (Denk aan de geschiedenis van de verloren zoon – wachtende 

vader). 

 

We mogen er zijn!! Er is vrijheid om jezelf te zijn – vrijheid om je 

tekortkomingen onder ogen te zien (zonder ze te willen verbergen) – vrijheid om 

tevreden te zijn onder alle omstandigheden - vrijheid om te groeien. 
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Leerlingen van Jezus wandelen op ‘de weg van genade en waarheid’. Als 

leerlingen van Jezus, mogen we leren van onze naasten te houden, inclusief hun 

gebreken en onvolkomenheden. 

 

We zijn ‘vissers van mensen’ – we mogen mensen vertellen dat ze ‘een kind van 

God’ zijn – we mogen ze uitnodigen om in die realiteit te gaan leven. We mogen, 

net als Jezus, waarheid brengen zodat de leugen verdwijnt. 

 

Ook in leerlingen van Jezus mag de waarheid een persoon worden. Leugens 

verdwijnen niet door een goede preek, uitgesproken door een welbespraakte 

voorganger. Leugens verdwijnen daar waar waarheid een persoon is geworden. 

Mensen voelen zich geliefd als wij in ons leven Gods liefde, genade en compassie 

etaleren. Dat is onze opdracht.  

 

Dit is waar ons dagelijks leven met de Heer noodzakelijk is. Dit is waar onze 

relatie met God, met Vader, Zoon en Heilige Geest cruciaal is. Genade, liefde en 

compassie komen ergens vandaan. Het is onbeperkt verkrijgbaar in de 

gemeenschap van Vader-Zoon en heilige Geest.  

Laten we proberen bewust te leven, samen met God. 

En ja, dat vraagt altijd een zekere inspanning. Relaties vragen altijd iets van ons. 

Relaties gaan nooit vanzelf. Je moet altijd over een drempeltje heen. Maar altijd 

levert ‘echt contact’ ook ‘echte voldoening’ op.  

 

Als gelovigen zijn we uitgenodigd zelf onze weg zoeken, hoe we dagelijks de 

Heer betrekken bij ons leven: door bidden, door Bijbel lezen, door aanbidding.  

 

En als gelovigen zijn we aan elkaar gegeven om elkaar daarin te helpen. Daarom 

is de gemeente/kerk zo belangrijk. In Gods koninkrijk wandelen we niet alleen, 

maar altijd samen. 

En ook dat kost energie en toewijding. 

 

Het is een misvatting om te geloven dat je relatie met God geen inspanning 

vraagt. Als je wilt groeien, zul je bewust keuzes moeten maken hierin. (Voor de 

zekerheid: zijn liefde en zijn genade zijn helemaal niet afhankelijk van je 

inspanning. Dat is een geschenk). Groeien in je relatie met God vraagt 

inspanning. Zoals elke relatie inspanning vraagt, bijvoorbeeld in tijd en aandacht. 

 

Groeien in de Waarheid is geen luxe. We hebben het nodig. We hebben Gods 

kracht en liefde zo nodig in ons leven. 

Dit is waar Paulus voor bad in dat gebed dat Marina vanmorgen heeft 

voorgelezen. 
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Efeze 3 

14Daarom buig ik mijn knieën voor de Vader, 15die de vader is van elke 

gemeenschap in de hemelsferen en op aarde. 16Moge Hij vanuit zijn rijke luister u 

innerlijke kracht en sterkte schenken door zijn Geest, 17zodat door uw geloof 

Christus kan gaan wonen in uw hart, en u geworteld en gegrondvest blijft in de 

liefde.  

18Dan zult u met alle heiligen in staat zijn de lengte en de breedte, de hoogte en 

de diepte te begrijpen, 19ja de liefde van Christus te kennen die alle kennis te 

boven gaat, opdat u geheel vervuld zult raken van de volheid van God. 

20Aan Hem die door de kracht die in ons werkt bij machte is oneindig veel meer 

te doen dan wij vragen of denken, 21aan Hem komt de eer toe, in de kerk en in 

Christus Jezus, van geslacht op geslacht, tot in alle eeuwigheid. Amen. 

 

de liefde van Christus te kennen … 

Dat is een groeiproces. Ik kan wel zeggen dat ik in de loop van de jaren steeds 

meer onder de indruk ben geraakt van Gods liefde. Ik kom er steeds meer achter 

dat zijn liefde veel groter, veelomvattender is, dan ik bijvoorbeeld tien jaar 

geleden dacht. 

 

Vorige keer ben ik mijn preek geëindigd met een kort videofragment, een liedje 

van Nina Simone. God sprak tot mij persoonlijk door dat liedje. Ik ga het 

vandaag weer laten horen, een klein stukje, en mijn gebed is dat je door de 

woorden die zij zingt heen, dat je daardoor heen de Heer hoort spreken…tot jou 

persoonlijk. 

 

Can't you see what I am 

I live and breathe for you 

What good does it do 

If I ain't got you If I ain't got you 

If I ain't got you If I ain't got you 

 

Say you don't know 

What it's like 

Child, you don't know what it's like 

To love somebody 

To love somebody 

The way I love you 

AMEN 


